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Alemdara dair bir vesika: Mustafa Paşanın bir mektubu 


‘Alemdar Mustafa Paşa, ötedenberi «cinsi lâtif» e düşkündü. Fakat bu düş- 
'künlüğü ona hiç bir zaman vazifele- 

© rini unutturacak dereceyi bulmamıştı 

Esasen ömrünün yarısından fazlası, Tuna boylarında cephe cephe dolasmakla 

© geçmişti. Bütün zevki, arada bir fırsat © buldukça çadırlar önünde, çingene kızlarile şakalaşmaktan ibaretti, Alemdar, şimdi bu uzun ve mahrumiyeile dolu yılların intikamını alıyordu. Sadrıazam © olduktan sonra, konağını, o da birçok «yâranı bå safa» gibi, cariyelerle doldurmuştu. «Bender» den, Kafkas sahillerine kadar, yeryüzünün en güzel ırkına mensub yüzlerce kız arasından, zevki selimlerine şüphe olmıyan kimseler tarafından seçilmiş boy boy, bi- 
© çim biçim güzeller, «sarayı âsafi» ye getirilerek, Alemdarın huzurunda dilpes © sendlik bahsinden imtihan ediliyorlardı. Sadrıazam kendisine takdim edilen bu cariyelerden beğendiklerini hizmetinde alıkoyuyor, en ufak bir kusur bulduklarını da, âdet veçhile şuna buna i çırağ ediyordu. 
y: Bir gün Alemdara, levend-endâm bir © Gürcü kızı gönderdiler. 15 - 16 yaşlarında ancak vardı, Fakat daha şimdiden gözlere o kadar zengin bir vuslat vâdediyordu ki, Alemdar, daha ilk ba-A kışta sinirlerinde derin bir sarsıntı hiss $ setti. Bu, onun tam aradığı hir «gon- 
© cas idi. 

5: İlk günlerde koklamağa değil, adeta 
2 bakmağa kıyamıyordu: 

— Seni kim gönderdi kızım?.. 

Gürcü kızı, gözlerini yere indirmişti: 

— Bilmiyorum! 

Fakat Alemdar, bu merakını tatmin etmekte güçlük çekmedi. Onu konağa et eski kazaskerlerden Hafid 

Efendi idi. Sultan Selimin şehadetinde 

parmağı olduğu için en az sürgün cezasına uğrayacağını hissetmiş, Alemdara yaranmak gayretile, esir pazarlarının altını üstüne getirerek, bu nefis mahlüku eline" geçirmişti. Alemdar, kıgın adını öğrenmek istedi. Fakat, yavrucak, hakiki adını bilmiyordu. Esircinin koyduğu adı söyledi: 

— Kamertâb! 

Alemdar, o gün ilk defa olarak «harem» den dışarı çıkmadı. Kıza çoğu manasız olmak üzere birçok sualler soru- 
` yor ve onun acemice verdiği cevablar boşuna giderek kahkaha ile gülüyordu. 

Sebebli sebebsiz Gürcü kızını yanına 

} çağırıyor, nerede doğduğunu, kimin nesi olduğunu, konaktan haşlanıp hoşlanmadığını öğrenmek isteyordu. 

“Az zamanda elinden bunca bakire geçmişti. Fakat, «Kamertâbs 1, onlardan hiç birile #mukayese edemiyordu. "y kızda tarif edilmez bir cazibe vardı. 
kadar zeki idi ki, daha leb HENE leblebiyi anlayor, konakta ayri ayri herkesin nabzına göre şerbet veriyordu. 

Kamertâb gerçekten emsali nadir bulunan güzellerdendi. Fakat, ne yazık ki, efendisi, fizyonomiden anlamıyordu. Eger, onun koyu menekşe rengi gözlerinin içini okumak hünerini gösterebilseydi, «Kamertâbsın çatlamış bir nar kabuğuna benzeyen dudakları arasında iki sıra inci dişlerinin nası! birer zehirli hançer olmağa o hazırlandığının farkına varırdı. Çünkü, Kamertâb, A= lemdar konağına, gayet gizli, ve son derece nazik bir vazife deruhde etmiş olarak geliyordu. Alemdarı havai işlerle oyalayacak ve devlet hizmetlerile mümkün olduğu kadar az meşgul ederek kendine tam manasile bağlayacaktı. Bun- dan ötesi için de ayrıca talimat almıştı. 

Vakıâ, Alemdarın «Kamertâb» ile hembezm olmağa başladıktan sonra, ritgi- de hüviyeti değişti. Tedricen o eski celâdeti kayboluyor. iradesi zayıflayordu. 

Hususi maksadlarla konağa sokulan bu dilber kızın, bir vazifesi de Alemdarın harici âlemle münasebetini kesmekti. 

Artık Sadrıazam, selâmlığa çıkmamak #cin sık sık bahaneler buluyor, oraya çıktığı zaman da. hareme dönmek için vesileler icad ediyordu. 

Sultan Mustafa ; taraflıları, Alemdarı kötülemek icin önlerine çıkan bu fırsatı kaçırmadılar: Sadrıazam, artık zevk ve safa ile meşguldü. Devlet işlerine bakacak hali yoktu. Bunun sonu böyle nereye varacaktı? . 


í 


taşırdı. Birisile konuşurken, elini kus burluğa götürmek âdetiydi. Bu vaziyet, muhatabını dikkatle dinlediğine işaret sayıldığı gibi ayrıca onun heybetini de artırıyordu. Alemdarı ani bir darbe ile makamından atmağa karar veren yeniçeri zorbaları, onun böyle pür silâh dolaşmasından hoşlanmıyor, yapacakları suikasd için, bunu ciddi bir mâni sayıyorlardı. 

Hafid Efendi, bir gün el altından, belki de bir bahçacı kadın vasıtasile Kamertâba haber gönderdi: 

— Paşayı divana silâhsız mönderebilirse, dilesin benden dileyeceğini! . 

«Kamertâbs ın bol ihsanla çırağ edilmekten başka ne dileği olabilirdi. Zaten, Alemdarın konağına da böyle zengin bir vadin cazibesine kapılarak gelmemiş miydi?.. 

O günden tezi yok, programını tatbika başladı. Vakıâ, Alemdarı silâhlarından tecrid etmek, kolay bir iş degildi. Fakat Kamertâb, Sadrıazam üzerindeki nüfuzuna, gereği gibi güveniyordu. 

(Arkası var) 


MÜTEFERRIK 


Yerebatan sarayının üstü 


Yerebatan sarayının üstündeki 


evler tahliye edilmişlerdir. 


yeni nakiller 


Ticaret Vekâleti kadrosunda bazı değişiklikler yapılmaktadır. Istan = bül “Ticaret müdürlüğünün müşa ~ virlerinden Hayreddin Şükrü Şenozan Mersin Ticaret müdürlüğü müşavirliğine, Müdürlük raportörlerinden Cevdet Evsen Hatay Mıntakâ Ticaret müdürlüğüne tayin olun * muslardır. Mıntaka Ticaret müdürlüğü raportörlerinden Said Töre ~- kon yapağı ve tiftik ihracat birliği umumi kâtibliğine tayin olunmuş + tur. Bu birliğin umumi kâtib vekâletini yapan Mahmud Ticaret Borsası komiserliği vazifesine devam edecektir. 


Bir Yunan opereti geliyor 


Bugünlerde şehrimize 25 kişilik bir Yunan operet heyeti gelecektir. 
Alâkadarlar Belediyeye müracaatle Fransız tiyatrosunu angaje etmek istemişlerdir. Şehir Tiyatrosu da Anadolu turnesine çıkmıştır. X 


Radyo aboneleri artıyor 


Memleketimizde radyo abonelerinin mövcudu, (97,241) i bulmuştur, Abonelerden 38,907 si Istanbulda 10809 u Ankarada, 6155 i İzmirde, 
3138 1 Bursadadır. Eskişehir, Içel, 
Kırklareli, Konya, Manisa, Samsun, Seyhan ve Zonguldakta da binden fazla abone vardır. 

Radyo idaresi, radyo makineleri” nin taksitle satısı her tarafta durduğunu nazarı dikkate alarak yeni tipte ucuz halk radyolarını taksitle satışa çıkarmağı düşünmektedir. 
Bu ucuz radyolardan bilhassa köylüler çok istifade edeceklerdir. 


Musevi Muhacirin cemiyeti 


reisi Ankaraya gitti 

Filistinden şehrimize gelmiş olan Museyi muhacirin cemiyeti reisi Bârlas, transit suretile Türkiyeden geçen Musevilere gösterilen kolay - luklardan dolayı hükümetimize tesekkürlerini bildirmek üzere dün Ankaraya gitmiştir. Barlas, Musevi muhacirleri namına Kızılaya bin llra teberruda bulunmuştur. 


Mavnadan mal boşatırken 


Fenerde Yenikapı iskelesine ya -~ naşık mavnadan ağac kütükleri voşaltmakta olan hamal Hasan, Mustafa, Ahmed. Ali, Mehmed, Hüseyin, Bayram, mavnanın iskeleden açılması neticesi taşıdıkları kütükle beraber denize düşmüşlerdir. Hâdiseyi görenler derhal yardıma koşarak denizde bir hayli çırpınan sekiz. hamalı da kurtarmıslardır. 


y. i . Bunlar yakında yıkılacak ve meydana çikacak olan Yerebatan sarayı etrafı ziyaretçiler için cazib bir şekle sokulacaktır. 

Ticaret Vekâleti kadrosunda 


Doğru değil mi? 


Sayfiyelerde kira bedelleri 


Muhtelif karilerimizden aldığımız mektublarda sayfiye yerlerinde, bilhassa Anadolu yakasındaki ev sahiblerinin, evlerini tutmak istiyen kiracılardan çok fahiş bedeller tâleb etmekte oldukları bildiriliyor. Meselâ Sua- diye ile Bostancı arasında dört odalı bir köşk için altı yüz, Bostancıya yakın Korupark ve Yenimahalle ismini taşıyan mevkilerde asfalt üstündeki küçücük evler için de bu miktara yakın kiralar istenilmekten çekinilmemektedir. Bu paralar sirf yaz mevsimine mahsus kiradır. Çünkü bu evlerin: sahibleri kışın evlerinde kendileri oturduktan ma- ada bir kısmını gene kiraya vermekte, bu suretle üç, dört yüz lira daha kazanmaktadırlar. Kıymetleri ancak üç, dört bin lira olan yerlerden böyle senede bin lira varidat almaya kalkısmak hiç şüphesiz insafsızca bir harekettir. Sayfiye kiralamak, şehirde apartıman tutmak gibi fazla beklenilmeğe tahammülü olan bir iş de değildir. Cünkü müracaat ve şikâyetlerle geçirilecek zaman zarfında oraları elden kacumak ihtimali yüzde yüzdür. 
Binaenaleyh, alâkadar makam ~= lar tarafından âcilen sayfiye kiralama işinde esas olacak ve kiraciların mağdur olmasına imkân bırakmıyacak daha pratik ve daha süratli bir usul vazolunmasına ihtiyac vardır, diyoruz, 


Doğru değil mi? 
ADLIYEDE 


Bir demir hırsızı mahküm oldu 


Sirkecide Reşadiye caddesindeki bir arsadan demir çalarken yakalanan Seyfi, Sultanahmed üçüncü sulh ceza mahkemesince bir buçuk ay hapse mahküm edilmiş ve hakkinda derhal tevkif müzekkeresi kesilmiştir. 


Şark Demiryolları kumpanyası aleyhindeki dava 


Eski Şark Demiryolları kumpan * yası aleyhine memurları tarafından açılân tazminat davasına, İstanbul birinci ticaret mahkemesinde dün de bakılmıştır. Mahkemece, tetkikat yaparak tazminat miktarını tespit etmek üzere üç vukuf ehli seçilmişti. Bunların henüz rapolarını hazırlıyamadıkları anlaşılmış, muhkakemenin devamı, 9 mayıs saat 14 e kalmıştır. 


Bakkal Gani beraet etti 


Şehzadebaşında Kemalpaşa mahallesinde 161 numarada bakkal Gani, dükkünndaki şekeri satışa 


arzetmediği iddiasile, milli korun- ma kanununa göre mahkemeye verilmısti, Istanbul ikinci asliye ceza mahkemesinde, muhakemesi bit miştir. Şekeri satmakta imtina gösterdiği sabit olmamış, beraet ka - zaunmıştır. 


Kumaş hırsızları yakalandı 


Sirkecide «Yeni Sebat» ambarın- dan kumaş çalarak satan «Şen İzmir» ambarında memur Milâslı Mehmed oğlu Kasım Demircan, yakalanmıştır. Kendilerine kumaş sattığı kadın, erkek bir çok kişi de tespit edilmiştir. Bunlar, ikamet - gâha rapten serbest bırakılmıs, Kasım Demircan, dün akşam Sultanahmed birinci sulh ceza mahkemesinde sorguya çekilmiştir. 

İlk sorguda suçunu itiraf eden Kasım Demircanın, hâkim Reşid Nomer, sorguyu müteakıb, tevkifine karar vermiştir. Tahkikata Müddeiumumilikce devam olunacaktır, 


Özrü kabahatinden... 


İstanbul ikinci asliye ceza mah -~ kemesinde, kaşer peyniri ihtikârın- dan muhakeme edilen Maçkada bakkal Ziya aleyhine, bu muhake ~- me safhasında bir de yalancı şahid tedariki davası açılmıştı. 

Bu dava son safhasına gelmiştir. 
Müddetumumi, bakkalın milli korun ma kanınuna muhalefetten ve iki şahidi yalan söylemeğe teşvikten cezalandırılmasını, çırağa da yalın yere şahidlikten ceza verilmesini, tezgâhtar sonradan doğruyu söylediğinden, onun hakkında bu cihe - tin nazara alınmasını istemiştir. 
Müdafaa da yapılmıştır. Karar pild'rilecektir. 


Hatırlar mısın?.. Bir sabah şafakla beraber araziyi keşfe çıkmıştım. Seni, hudud boyundaki toprak odamızın avlusundan uğurlamıştım. Gittiğin istikamette güneş doğuyordu... . Yeni doğan güneşin kızıltısı içinde yavaş yavaş kaybolan sen, zaferden zafere koşan Türk akıncılarının sembolü gibiydin. 

Yıkık bir araba enkazına dayanmıştım. Karşımda, bütün köyün sevdiği «Balkan Dede» vardı. İlk kızıltılar, çizgili yüzüne acayib bir mana işlemişti. 
Boğuk bir sesle mırıldandı: 

«— Aşk bu evlâd... İnsan bir kere yanmiya görsün!» 

Şaşırdım. Dede bunu bizim için söylemişti. Bana kısa bir müddet için veda eden gözlerinin parıltısında üzüntü mü vardı?.. Ben, güneşin içinde kayboluşuna bakarken çok mü mahzundum? 
Bilmiyorum... 

Balkan Dede susmuştu. Düşünceliydi. 
Titreyen parmakları arasında, gazete kâğıdına sardığı sigarasını yakmak için, kırmızı kuşağından çıkardığı çakmağını ateşledi. 

Gözlerim çakmağın mavi alevinde idi. 
Birden, Dedenin Balkanları saran büyük aşkını düsündüm. Muhakkak olan bir şey vardı. Dede bizde, yılların ötesin- de kalan genelik günlerini görmüştü: 

— Dede, dedim, seni anlayorum. Ardında bütün bir hayat bıraktın. Aşkını, doyamadığın sevgilini.. Bunların acısı-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AN 


komisyonu rüsefer izdihamını önleyecek tedbirleri almakta ve tatbik ettirmektedir .Bu a- 


Şehir ve Memleket Haberleri 


Mekteblerin imtihanı 


Maarif Vekâleti imtihan günlerini ve imtihanların yapılacağı yerleri dün bir tamimle bildirdi 


Maarif müdürlüğü, yeni karar üzerine, imtihan günlerini, imtihanların yapılacağı mektebleri ve kararın ne suretle tatbik edileceğine dair lâzım gelen esasları tespit ederek dün bütün mekteblere bildirmiştir 

Resmi ve hususi mekteblerde kanaat notları, muallimler tarafından 16 nisan sabahına kadar mekteb idarelerine verilmiş bulunacaktır, Muallim mekteble- 


rinde tatbikat imtihanlarına hemen baş- 


lanacak, 15 nisan akşamına kadar biti- 


Resmi liseler 
Pertevniyal ile Vefa erkek liselerinin, lise bitirme imtihanları İstanbul erkek lisesinde, diğer resmi liselerin lise bitirme imtihanları kendi omekteblerinde yapılacaktır, 
Hususi liseler 
Hayriye, İstiklâl, Yüce Ülkü, Darüşşafaka liselerinin lise bitirme imtihanları İstanbul erkek lisesinde; Şişli Terakki, Işık ve Boğaziçi liselerinin de lise bitirme imtihanları Galatasaray lisesinde; resmi orta mekteblerle liselerin 


rilecektir. 


Seyrüsefer isleri hakkında 


Belediye reis muavininin gazetemize verdiği izahat 


Belediye reis muavini Lütfi Aksoy dün bir muharririmize şu izahatı ver - 


miştir: 


«— Belediyede teşkil edilen seyrüsefer toplantısını yaparak sey- 


rada Taksimle Yenimahalle arasında gece olobüs tamini hakkında halkın mü- 


racaatı yerinde görülerek otobüslerin gece maskeleri devam etmek üzere buraya 


on ikiye kadar fasıla ile otobüs tahriki takarrür etmiştir, Otobüslerin fazla yolcu almamalarına da dikkat ediliyor. 
Kerestecilerde iki otobüscünün araba - larına fazla yolcu aldıklarından ve biletsiz yolcu taşıdıklarından dolayı on 


beşer gün müddetle ruhsatiyelerini geri aldık, 


Kaldırmış olduğumuz tramvay durak yerlerinden bazılarının tekrar ihdasına lüzum olup olmadığını tetkik ediyor. 
lüzum olup olmadığı tetkik ediliyor. 


dan bazılarını yeniden durak yeri olarak 


tayin edebiliriz, 

TTramvaylarla otobüsler arasında da aktarmalı bilet ihdası hakkındaki haberler doğru değildir. 


SEHIR İŞLERİ 
Aylık tramvay kartları 


Evvelce de yazdığımız gibi dün -~ den itibaren tramvaylarda aktarma biletierle aylık kart satışına başlanılmıştır. Bu kartlar çok rağbet görmektedir. Aktarma biletler Fatih - Bebek hattında sefer edecekler için çok istifadelidiğ. 

İyi ekmek imali için 

Belediye Sıhhat müdürlüğü kazalara gönderdiği bir tamimde yapılan teftişlerde tebligat hilâfına ekmeklerin yapışık ve hamur olarak imal edildiğinden şikâyet etmiş ve bunun önüne geçecek tedbirlerin alınmasını istemiştir, 


Otomobiller kamyon haline 


konabilecek 


Otomobillerin tahdidi hakkındaki karar dolayısile garajlara çekilmiş olan hususi arabaların Kamyon ve kamyonet; haline ifrağına müsaade edilmiştir. Bir çok kimseler arabalarına kamyon ve -kamyonet sasesi imal ettirmektedirler. 


İzmirden taksi arabaları 


geldi 

Son günlerde şehrimize taksi arabaları göze çarpacak derecede çogalmıştır, Bunun sebebi, -Izmirden bazı arabaların işletilmek üzere lstanbula getirilmiş olmasıdır, Araba sahibleri, İzmirde nakil vasıtaları arasında taksiye az rağbet gösterildiğini, İzmir Belediyesinin işlek durak yerlerinde fazla araba bulun - durulmasına müsaade etmediğini söylemektedirler. 


Hududdan hikâyeler 


nı gözlerinde görüyorum. 

Yüzünün kırışıklarını birbirine geçiren acı bir gülüşle başını salladı: 

— İlâhi küçük hanım. Gözlerimde gördüğün acı nedir ki?.. Yüreğimdeki yangını bir yol duyabilsen!. 

— Bana anlat Dede, dedim, seni üzmezse eğer... 

Gözlerini kıstı, Dudaklarını kemirerek bir müddet düşündü... Sonra: 

— Bir akşamdı, diye başladı, beş arkadaş toplanmıştık. Balkan Harbinden sonra düşman elinde kalan topraklarımızda idik, Keyfimiz yerindeydi. Harmanlarımızı bitirmiş, o yıl bol olan meyvalarımızı satmıştık. Paracıklarımız kuşağımızda idi. Aklımıza koymuştuk. Bayrağımız altında yaşamak için, artık bizim olmıyan bu topraklardan kaçacaktık. 

O akşam son gecemizdi. Köyün etrafında dolaşıyorduk. oSusamıştım. Bir çeşmeye doğru yürüdük. Başında kızlar vardı. Gülerek, şarkı söyleyerek bakraclarını odolduruyorlardı. Birden, kalabalık arasında gözlerime takılen a- 


levli bir bakışla şaşırdım. Ayaklarım kı- 


birinci devrelerinin eleme imtihanları kendi mekteblerinde yapılacaktır, Hususi orta mektebler 

Hususi orta mekteblerin eleme imti - hanlarının yapılacağı mektebler şun - lardır: 

İstiklâl, Darüşşafaka, Yüce Ülkü ve Hayriye liselerinin eleme imtihanları İstanbul erkek lisesinde; Şişli Terakki, Işık liselerinin eleme imtihanları Nişantaşı Kız Orta mektebinde; Boğaziçi lisesinin Gazi Osmanpaşa erkek orta mektebinde; Yeni Kolejin imtihanları Taksim erkek lisesinde, resmi ve muadeleti tâsdikli. hususi orta mekteblerin sözlü imtihanları kendi omekteblerinde yapılacaktır. 

Talebesi çok, muallimlerinin sayısı-iki imtihan komisyonu teşkiline müsaid mekteblerde her branşın sözlü imtihanları için iki komisyon teşkil edilecektir. 
Eleme imtihanlarında her branş için birden fazla imtihan komisyonu teşkil olunmıyacaktır, 

Lise bitirme, devlet orta mekteb ve olgunluk O imtihanlarının komisyonları 


İstihsal masraflarını 
. karşılamak için 


Maden kömürü fiatlarına bir miktar zam yabildı 


Görülen lüzum üzerine hâlen artmış bulunan istihsal masraflarını karşılamak ve istihsalâtın istenilen şekilde inkişafını temin etmek için maden kömürü fiatlarına zam yapılmıştır. Bu zam tüvenan kömüründe ton başına 180 kuruştan başlamakta ve kömürlerin kıymetlerine göre yükselmektedir, 

Bu fiat yükselişinin elektrik, havagazı idarelerile, nakil vasıtalarının aldıkları kömür fiatlarına da tesiri tabii ise de bu tesirin gayet süz'i olduğu ve bilhassa vapur, tren, tramvay ücretlerine tesirinin yüzde 2 - 3 ü geçmiyeceği hesab edilmiştir. Havabgazı fiatlarının da, bu zammın kok kömütü satışlarından çıkarılması dolayısile, bu günkü seviyesinde kalacağı anlaşılmaktadır. 

Alâkadar makamlar bu hususta hesab ve hazırlıklar yapmaktadırlar, 


IKTISAD 


Yerli kumaş tacirlerinin toplantısı 


Yerli kumaşları satan tacirler dün büyük bir toplantı yapmışlardır. 
Çok kalabalık olan bu toplanuda 


yerli kumaş satan tacirlerin kur - 


mağa karar verdikleri birlik etra -+ 


finda görüşülmüş ` ve birliğin ku- 


rulması için derhal teşebbüse geçilmesi kabul edilmiştir. Faal komiteye gerek birliğin kurulması, gerekse bu ticaret zümresini alâkadar eden işler üzerinde her türlü teşabbüsatta bulunmak üzere salâhiyet verilmiştir, 

Borsa memurları geliyorlar 


Borsa-ve Osmanlı Bankası komiseri İhsan Rifat dün şehrimize gelmiştir. Kambiyo Borsasının diğer müdür ve memürları dë bugünlerde İstanbula geleceklerdir. 


Altın fiatları 


Altın fiatları tekrar yükselmeğe başlamıştır. Dün bir Reşadiye altını 
2510 ve külçenin gramı 331 kuruştu. 


Dünkü ihracatımız 


Dün şehrimizden 900,000 liralık ihracat yapılmıştır. Bu ihracatın en mühim kısmını Almanyaya yapılan 600,000 liralık yaprak tütün ihracatı teşkil etmiştir. İngiltereye tiftik, İsvicreye de kemik ihrac olunmuştur. 


23 nısan çocuk bayramı 


Çocuk bayramı ve haftası çocukların yalnız eğlenmesi için değil, en mühim yurd davasının tahakkukuna hizmet maksadile tesis edilmiştir. 
Cocuğa öz annenin sütü, anne bakımı, anne yüreği lâzımdır! 
Çocuk Esirgeme Kurumu 
Umumi Merkezi 


Aşk bu evlad! 


mıldamıyordu. Sersemlemıştim. Kor gözlü kız bir sihirbaz gibi kafama hâkim olmuştu. 

Arkadaşlara kim olduğunu sordum. 
Bir Türk kızı dediler. O da babasını harbde kaybetmiş, annesini büyük mezarlığa bırakmıştı. O da, doğup büyüdüğü bu topraklarda bizim kadar bedbahttı. Üstelik başında belâlar da vardı. 
Güzeldi... Yabanın herifleri bu güzelliğe musallat oluyorlardı. Onu iğrenc isteklerine kurban etmek isteyorlardı. Onu bırakır mıydım hiç?.. Korku bilmez geneliğimin heyecanı içinde ahdettim ki, bu kor gözlü kızı da yurduma gölüreceğim. Onu yâd ellerde bırakamazdım. O benim kadınım olacaktı. Kalbim ilk defa bir kadın karşısında böyle deli deli çarpıyordu. 

O da bana bakıyordu... Beni tanı: gibi, yüzümü okşar gibi bakıyordu. Gözlerindeki alevde kendimi görüyordum. 
Ah... O zaman ben de güzeldim. Sonra kuvvetli, merd bir delikanlıydım. Şöhretim bütün Balkanları tutmuştu. Bana sadece «Balkan: derlerdi. 

Senin anlayacağın, kız da bana aba- 


cinsine ve 


mekteb müdürlerince yapılacak teklife göre maarif müdürlerince tespit edile - cektir. Asıl muallim varken yardımcı muallim tayin edilmiyecektir. 

Askerlik dersleri imtihanları, mekteblerde mevcud muallimler arasında yedek subaylardan seçilecek mümeyyiz - lörle yapılacaktır. İmtihanlara girmek üzere talebelere resimli vesika verilecektir, 

Mekteb müdürleri, talebenin randı - manlarını incelemek üzere imtihanlara girebileceklerdir. Belgeli talebeler Haydarpaşa ve Erenköy kız lisesinde imtihan olacaklardır, Bunlardan bir defa imtihana girerek muvaffak oldukları takdirde diploma alacaklardır. 

İmtihan komisyonlarını tanzim etmek için orta mekteb müdürleri 9 nisanda, lise müdürleri 10 nisanda İstanbul Kız lisesinde toplanacaklardır. Mekteb müdürleri bu tarihe kadar, komisyonda vazife görecek muallimlerin listelerini hazırlayacaklardır, * Bütün muallimlere imtihanların devamı müddetince ve imtihandan sonra da emir verilinciye kadar vazifeleri başından ayrılamıyacaklardır. 

Lise talebesinin kamplarının ne su - retle yapılacağı bilâhare tebliğ olunacaktır. 


Ecnebi ve ekallivet mekteblerinin 


vaziyeti 

Ecnebi ve ekalliyet mektebleri yardirektörleri bugün saat 11 de Maarif Müdürlüğünde umumi bir toplantı yaparak imtihanlarının ne suretle yapılacağını tespit edeceklerdir. Beyoğlu ve İstanbul cihetindeki mekteblerin erkek talebeleri Pertevniyal lisesinde, kız talebeleri İstanbul lisesinde imtihanlara girecekler- 


dir, 
İlk mektebler - 

Resmî ilk mekteblerin ders kesimi ve tatil günleri, önümüzdeki pazartesi günü vilâyette toplanacak olan ilk tedrisat meclisi tarafından kararlaştırıla - 


caktır, 
A ihtikâr mı? 
Fiat Murakabe bürosu mühim bir hurda demir ihtikârını tetkik 


etmektedir. Bu hususta geniş tahkikat açılmıştır. 


Bir kutu imalâthanesinde 


yangın 

Yenişehirde Server Ömer caddesinde Kemal Vulkana aid kutu imalâthanesinde dün sabah bir yangın çıkmış ve bina kismen yandıktan sonra İtfaiye tarafından söndürülmüştür 

Yangın, binanın alt katında bulunan fırına kurutulmak üzere konan mukavvaların parlaması neticesinde vukua gelmiştir. Kısa bir müddet sonra yetişen Itfaiye genişlemekte olan yangını sıkı bir çalış- ma neticesi sirayete meydan vermeden söndürmeğe muvaffak ol - muştur. Yalnız bu müddet zarfında tezgâh kayışlarile binanın alt ve üst katları kısmen yanmıştır. 

Yapılan tahkikatta bina ve için- 
“deki eşyanm sigortasız olduğu anlaşılmıştır, 


Bir yangın baslangıcı 

Beyoğlunda Kalyoncukulluğunda Demir sokak 3 numarada Koçoya aid evde karısı Evgenyanın elbise temizlemek üzere bir kap içine xoyduğu benzin, yanında bırakılan sigaradan parlıyarak bir yangın Daşlangıcma sebebiyet vermiştir, Vak'a mahalline süratle yetişen İtfaiye, yangını genislemesine imkân bırakmadan söndürmüştür. 


İki Kısa Haberler 


s , 

* Üniversite ile eski Maliye binasi arasındaki yola merhum profesör doktor Besim Ömer Paşanın isminin verilmesi takarrür etmiştir. 

4 Vali ve Belediye reisi Lütfi Kırdar dün Adalara giderek Adaların ihtiyaclarını tetkik etmiştir. 

*Yeni İthalât ve İhracat Ofisi umum müdür muavinliğine tayin 0- lunan Hakkı Meçik dün Ankaradan şehrimize gelmiştir. 

* İstanbul Şehir Meclisi dün ikinci reis vekili Faruk Derelinin başkanlığında #alesimiştiz 


Muazzez Kaptanoğlu —/ 


yı yakmıştı. Kendimi topladım. Sıkı adımlarla çeşmeye yaklaştım. Bütün kız- 


lar gülüşerek kaçtılar. Yalnız o kaldı.| 


Yanakları al aldı. Başörtüsü boynuna dolanmıştı: 

— Benimle gel, dedim, seni uzaklara, bayrağımızın dalgalandığı topraklara götüreceğim. Biz bu akşam gidiyoruz. Benim kadınım olursun. Yuvamızı beraber kurarız. Gel benimle... Bana inan, karım olmadan elin elime değmiyecek!.. 

— Beni götür ağam, dedi, ben! buralardan tez götür. Senin yanında yaşamak, senin yanında ölmek isterim. 

O akşam yola çıktık. Fırtına vardı. 
Yağmur yağıyordu. Havva çocuk gibi bahtiyardı. Hiç durmadan gülüyordu. 
Altı kişiydik. Fakat talihimiz yaver olmadı. Havvaya göz koyanlar kaçtığımızı jandarmalara haber vermişlerdi. 
Bir gece basıldık. Döğüş başladı. Havva da beraber ateş ediyordu. Düşman kaçmağa başlamıştı. Kurtulmuştuk. Yeni bir kuvvet gelmeden hududu geçe- 
.bilirdik. Bu sırada Havvanın sesile ürperdim! 

— Ağam dikkat! 


| 
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HE 


NALINA 


MIHINA 


arb, bir meddücezir halinde, 


Harbin meddüceziri ilerlemeler ve gerilemelerle, 


İ l) muvaffakiyetler ve muvaflas 


kiyetsizliklerle, mağlübiyetler ve mus zafferiyetlerle son zafere kadar devam edip gider. Meselenin ruhu kat'i bir. 
hezimete uğramadan düşmana nihal darbeyi indirmektedir. Bu, futbol maçın- da da böyledir; tavla oyununda da böyle, güreşte de böyledir, pokerde de böys le. K 

Bingazinin İngilizler tarafından tahe liyesi, arazi kazane ve kayıblarına fazla kıymet verenler üzerinde, az çok derin bir tesir hasıl etmiştir. Fakat harb, arazi kazanmak ve kaybetmekle değil; düşman ordusunu imha etmekle kaza milir, 

Vaziyeti şöyle mütalea edelim: ingi- i liz ordusu, geçen yaz yaptığı gibi bu yaz da, hatta Mersamatruha kadar çekilir; fakat sonra, tıpkı geçen birind kânunun 9unda yaptığı gibi, mükemmel bir darbe ile düşmanı yere sererse, bu ric'at bir mağlübiyet değil, bir mus zafferiyet olur, 

Denizde ve havada cereyan eden muharebeler, bu vaziyeti daha iyi izah eder. Denizde ve havada zafer, ilerleme ve gerileme ile, bir mevziin zaptı veya tahliyesile alâkası» olarak iyi vuran tarafa teveccüh eder, Karada da | zafer, bazı büyük sevkulceyşi mevkiler müstesna olmak üzere, şu veya bu şehri zapteden tarafa değil, düşmanı kat'i neticeli bir meydan muharebesinde imha eden tarafa nasib olur. Bütün şimal Afrikada İngiltere için, böyle büyük sevkulceyşi ehemmiyeti haiz tek yer, Süveyştir. Burası İngilizlerin elinde kaldıkça mağlüb olmadan yapılan diğer, tahliye ve ric'atlerin ehemmiyeti yoktur. Libyada İtalyan ordusu bunu yapamamış, iki aydan kısa bir zaman içinde 180 bin esir vermiştir. İngiliz ordusu ise taarruz etmeyi bildiği kadar ricat etmeyi de bildiğini geçen sene Dönkerk'te, şimali Afrikada ve doğu Afrikada isbat etmiştir. Şimdi bir defa daha ric'at manevrasını muvaffakiyetle, tatbik etmektedir. General Wavell Nif ordusunu tereyağından kıl çeker gibi, geri çekerse, gelecek taarruzu da kazanacaktır, 

Harb, bir meddücezir halinde devam ettiğine göre, bütün mesele, med ha- | linde iyi vurmak, cezir vaziyetinde iken . 
de asgari zayiatla çekilerek yöniden kuvvetli bir med dalgası hazırlamak» tadır. 

İngilizler, Habeşistanın istilâsını tamamlayıncaya kadar, Libyada bir müdafaa harbi yapacaklar: Habes arazi“ sinde gittikçe sıkışan İtalyan ordusunun işini bitirdikten sonra ise bütün. 
kuvvetlerile Libyaya döneceklerdir. Bingazinin tahliyesi ve İngiliz kuvvetleri nin şarka doğru ric'ati, hep, Habeşis. 
tanda yapılan taarrusun sonunu almcaya kadar, vakit kazanmaktan ve bu vakti kazanırken ezilmemekten ibarettir. 

- Yalnız şunu kaydedelim: İtalya, pek feci bir vaziyete düşmüştür. Müstemlekelerini kurtarmak için bile Alman yardımına el açmak pek ağır bir tenezzül 


ve sukuttur. 
Ga: a 


nesinde aylık toplantı ' 


Haydarpaşa Nümune hastanesi = nin mutad aylık toplantısı salı günü saat 13,30 da göz mütehassısı doktor Nuri Fehmi Aybekin riyasetinde toplanmış ve celsenin açılışı" nı müteakıb dahiline mütehassıs Dr. Müfide Küleyin mazeretine vi naen kâtibi umumilikten çekilme» sile münhal kalan kâtibi umumiliğe nisaiye mütehassısı Dr, Zeki Taktas $ açık reyle ve ittifakla seçilmiş ve seçimi müteakıb, 

1 — Operatör Dr. Feridun Şevket 
Evrensel tarafından tromatik pleksüs braşyal cerhasında muvaffak olmuş bir müdahale vak'asile bir kaledok taşı vak'ası ve üç zayıf has tada muvaffak olmuş mide rezeksiyonu -vak'aları ve bunların hususiyetleri. 

2 — Doktor Nuri Osman Eren tas 
rafından sebebleri ayrı dört muhtes lif lüpüs vak'ası, panfiküsü taklit eden devamlı bir cild taharrüşü vakasile panfiküs tromatik ve bir nikola favur hastalığı. { 

3 — Nuri Fehmi Ayberk tarafın * 
dan muvaffak olmuş bir keratop = lasti vak'ası takdim edilmiş ve takdim olunan vak'alar üzerinde yapı lan münakaşalara müteakıb celse" | de son verilmistir. j 


Diye bağırmıştı. Ne ali anla» madan aynı zamanda iki silâh patladı. 
Deli gibi döndüm. Sevgilim sallanıyor. 
du. Vurulmuştu. Düşerken tuttum, Arkamdaki bir tepeyi göstererek bayıldı. . 
Arkadaşlar yaralı bir düşman getirdiler. Kimse görmeden ardımıza sokulmağa muvaffak olmuştu: 

— Alçak, dedim, bir kadına ateş et- in... Hem de arkadan! 

— Onu değil, dedi, seni vuracaktım, Bunu gören kadın yıldırım gibi arkana siper aldı. Hem beni vurdu, hem de kendi vuruldu. 

Geri dönemezdik. Havvanın yarası agırdı. Onu kollarımda götürüyordum. 
Göğsü kıpkırmızı kan olmuştu. Mütemadiyen: 

— Beni bırakma, beni bırakma... 

Diye inleyordu. Sabahleyin topraklarımızı gördük. Hudud karakolunda bayrağımız dalgalanıyordu: 

— Kurtulduk!. 

Diye bağırdım. Havvanın kirpikleri aralandı. Dudaklarında gülüşe benzeyen bir titreme gördüm. Bayrağa bakarak nefes gibi bir sesle mırıldandı: 

«— Sakın üzülme! Beni onun altte na göm. Orada rahat edeceğim!» 

Dedenin gözlerini görmeliydin. Benden ayrılırken, derinleşen bir acı ile mırıldanıyordu: gi 

— Aşk bu evlâd... İnsan bir kere yan- i miya görsün!.. 


4 
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Soldan sağa: 

1 — Nümunelik. 2 — Haneye münota. 3 — Bir şeyi gören, bir hayvan. 4 — Birdenbire gözetleme (iki kelime). 5 — Akıl, 6 — Dumanın kiri, bir hayvan. 
7 — Bir ada, ağacın kolu. 8 — Dizme. 9 — Bir kasabamız, yel. 

Yukarıdan aşağıya: 

1 — Tanınmış adamlar (cemi). 
2 — Masaj yapan, bir çeşid yol 
3 — Yanlış, haric. 4 — Ucucu, Asyada bir yarım ada, 5 — Perde, talik eden. 6 — Isim, Kale duvarı. 7 — Para dolabı memuru, 8 — Ters çevirirseniz bir hayvan yemi olur, bir tesid mabed. 9 — Defa, iyilik. 
Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 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ASKERLİK: İŞLERİ 


325 - 326 doğumlular 
davet ediliyor 


Eminönü Yerli Askerlik şubesinden: 

1 — 325, 326 doğumlu erattan askerliğini yapan veya her hangi bir sebebden askerliğini yapmamış olan ihtiyat müslim ve gayrimüslim erat talim ve terbiye maksadile sevkedileckelerdir. 

2 — Toplanma günü 8 nisan 941 
salı günü saat 9 dadır. 

3 — Gelmiyenler hakkında kanuni takibat yapılacaktır. Bu ilân daveliye yerine kaim olacağından teb-Mirat yapılsın yapılmasın muhak ~ kak tayin edilen gün ve saatte şubede bulunmaları ilân olunur. 

MR 

Fatih Askerlik şubesinden: 

1 — 1111 sayılı askerlik kanununun 58 inci maddesine tevfikan talim ve terbiye icin 325, 326 doğumlu ihtiyatlar sevke tâbidir. 

2 — Toplanma günü 8 nisan 941 
alı günü saat 9 da şube binasın - dadır. 

3 — Mükelleflerin muayyen günäe behemehal şubede bulunmaları lâzımdır. Muayyen günde mazeretsiz gelmiyenler hakkında kanuni takibat yapılacağı ilân olunur. 


Yoklama 


Yerli Eminönü Askerlik şubesinden: 

Şubemizde kayıdlı malül subay, erlerle şehid yetimlerinden yoklama ya her ne sebeble müracaat etmemiş olanların 10 nisan 941 gününe kadar (saat 9 dan 12 ye kadar) dört fotoğraf, cüzdan, senedi resmi, rapor ve nüfus Kâğıdlarile müracaat etmeleri ilân olunur. 


YÜCEL YAYINEVİ 
| Ba hafia şunları neyrelk: 


1 - YÜCEL 


Fevkalâde yazılar ve resimlerle intişar etti, 


(Sayı: 73) 
2 - ARKADAŞ 


Haftalık çocuk mecmuası 


( Sayı : 13) 
Mrezzilerðer atly 


Milli Kümenin ilk deplâsman maçları başlıyor 
İki Ankaralı takım bu 


gün İstanbulspor ve Beşiktaşla karşılaşıyor 


Mili kümenin ilk deplâsman maçı bugün Şeref sahasında yapılacaktır. Birinei maç; İstanbulsporla, Gencler Birliği arasında oynanacaktır.. Gencler Birliği Ankara şampiyonudur. İstanbulspor da şehrimizin lik dördüncüsüdür. 

Milli küme maçlarına şimdiye kadar bir çok defa girmiş olan Gencler Birliği iyi ve sür'atli futbol oynayan bir takımdır. 

Aralarında cidden değerli oyuncular vardır, Uzun zaman şehrimize gelmemiş olan Gencler Birliğinin bugün İstanbulsporla yapacağı maça hususi bir ehemmiyet vermek lâzımdır. Bu günkü maç, Ankarayı milli kümede temsil edecek en kuvvetli takımın bütün bir varlığını meydana koyacaktır. 

Genc ve cevval İstanbulspor takımı bugün sayılı maçlarından birini yapmış olacaktır, 

Birbirini tanımıyan bu iki takım arasındaki maç, hâylı cazib olşaktır. 

İkinci maç; Beşiktaşla Demirspor arasında yapılacaktır. Geçen mevsim Ankarada yaptığı maçta milli küme şampiyonu Fenerbahçeyi mağlüb ederek Türkiye birincisi olan Eskişehir Demirspor takımı bugün çok çetin bir takım ile karşılaşmış olacaktır. 

Fenerbahçeyi mağlüb ederek Türkiye şampiyonluğunu kazandığı için bu sene milli kümeye kabul edilmiş olan bu takımın kuvveti ve oyun tarzı hepimizin meçhulüdür, 

İstanbulda ilk maçını lik şampiyonu Beşiktaşla yapmış olması, bu takımın kuvveti hakkında bize esaslı bir fikir vermiş olacaktır.. 

Geçen hafta İstanbulsporun enerjik oyunu karşısında bucalayan Beşiktaş, bugün de karşısında mutlaka sıkı ve enerji sarfeden bir takım bulacaktır, 

Milli küme maçlarının ilk haftasında bir puvan kaybetmiş olan Beşiktaş hiç tanımadığı bu rakibi karşısında varını, yoğunu sarfederek oynamak mecburiyetindedir, 

Türkiye ( şampiyonile, İstanbul lik şampiyonunun karşılaşması hâkikaten seyredilmeğe değer bir oyundur. 


Galatasaray - Beyoğluspor 

Galatasaray takımı, bu hafta milli kümede maçı olmadığı için yarın Şeref sahasında Beyoğlusporla bir maç yapacaktır, Hususi olarak yapılacak bu maça saat 10,30 da Şazi Tezcanın hakemliğile başlanacaktır . 


Dün yapılan mekteb voleybol maçları 


rına dün Eminönü ve Beyoğlu Halkevleri salonlarında devam edilmiştir , Eminönü Halkevi: 


Birinci maç, Hayriye ile Yüce Ülkü 
takımları arasında idi, Birinci seti 15 - 9 
Yüce Ülkü ikinci seti 15 - 8 Hayriye kazandı. Yüce Ülkü hakem kararına itiraz ederek sahayı terkettiğinden Hayriye hükmen galib sayıldı. 

İkinci maç için Erkek Muallim mektebi sahaya gelmediğinden Ticaret hükmen galib sayıldı, 

Beyoğlu Halkevi: 


Birinci maç, Darüşşafaka ile Boğaziçi arasında oynandı, 15 «- 6 — 15 - 11 — 
6 - 15 sayılarla Boğaziçi takımı galib 
geldi, 

Haydarpaşa ve Işık takımları sahaya gelmedikleri için bu maç tehir edildi, 


Yarın yapılacak basketbol 


maçları 

Eminönü Halkevi tarafından tertib edilen basketbol maçlarına yarın devam edilecektir. 

İstanbulspor - Kurtuluş, Heybeli - Kabataş, Deniz Ticaret - Beyoğluspor. 

İkinci kategoride Galatasaray - İstanbulsporla, birinci kategoride 'Galatasaray - Bozkurd ile karşılaşacaklardır, 

Maçlara saat 13 de başlanacaktır, 


Bugün ve yarın yapılacak 


milli küme maçları 
İstanbul Futbol Ajanlığından: 
5 nisan 941 cumartesi günü yapılacak 
Milli küme maçları 
Şeref stadı: T 
Saat 15 Gencler Birliği - İstanbulspor Hakem: Tarık Özerengin, yan hakem: 


Teşekkür 


Aramızdan €bediyen ayrılan sevgili eşim ve amcamız Reşad Elmasın cenaze merasiminde bulunan ve gerekse telgraf ve mektubla taziye- de bulunan akraba ve dostlarımıza ayrı ayrı teşekküre <teessürlerimiz 


Ölmeyen melodilere yeniden hayat veren... San'ata altın sesinden zafer takı kuran .. . 


SEVGİLİMİN SESİ 


Bugünün KARUZOSU 


GİNO LUGO 


nun yarattığı 


8,00 Program 18,03 Orkestra 


mâni olduğundan muhterem gaze - 

tenizin tavassutunu rica ederiz. 
Eşi: Ayniye, yeğeni: Fuad 

kkk 
3 nisanda toprağa bıraktığımız, 
Kuleli Askeri ve Darüşşafaka liseleri fransızca öğretmeni emekli binbaşı Osman Nafizin cenazesine iştirak suretile bizleri minnettar birakan Kuleli Askeri lisesi komutan ve tedris heyetine, merhumu ne kadar sevdiklerini gösteren arkadaşlarına ve hocalarına karsı son vazifelerini yapmağa koşmuş olan bütün talebelerine, gazeteniz vasıtasile en derin teşekkürlerimizi bildiririz. 
Merhumun refikası, kızı, oğlu ve kardeşi 
Li 
Vefat eden Trabzon eşrafından Nemlizade Salim Beyin vefatı dolayısile bizzat cenaze merasimine iŞtirak etmek, gerek yazı İle gerek sifahen taziye ve tesellilerini bildirmek lütfunda bulunmak suretile elemimize istirak eyliyen muhterem zevata ve akraba ve yakınlarımıza teşekkürlerimizi arzederiz. 

Refikası Behire, biraderi Besim 


ve mahdumları 


İlkbahar modelleri 
MOD İFY 


İlkbahar şapka modellerinden hazırladığı zengin koleksiyonu görmek 

üzere bayanları salonuna davet ediyor. 


Adres: İstiklâl Cad. Karlmanın karşı sırasında Banka han 


No. 7, Mod İfy. Tel: 41925 


Moris Maravent 


Suzan Levi 


Evlendiler 
İstanbul 


Deniz işlerinde mütehassıs 


Türkçe ve başlıca ecnebi lisanlarını bilen ve müstakillen muhasebe ve muhabere yapabilen bir vapur acentası sabık müdürü hizmet arıyor. 
Mükemmel referansları vardır. (M. 
R.) rümüzile İstanbul 176 posta xu- 


tusu adresine yazılması; 
şam 


Selâmi - Eşref, 

Saat 17 Demirspor - Beşiktaş Hakem: A, Akın, yan hakem: Sami Açiköney - Bahaeddin, 

6 nisan 941 pazar günü yapılacak 
Milli küme maçları 

Şeref stadı: 

Saat 15 Demirspor - İst, Spor Hakem: Ahmed Adem, yan hakem: Halid Galib-Selâmi, 

Saat 17 Gencler Birliği - Beşiktaş Hakem: Samih Duransoy, yan hakem; Feridun - Necdet, 


Üsküdar Halkevi koşusu 


Üsküdar Halkevinden: 

6/4/941 pazar günü saat 16 da evimiz tarafından 5000 metrelik bir koşu yapılacaktır, Koşu her atlete açıktır, Kayıdlar mezkür günde koşudan bir saat evvel kapanacaktır, 

Birinciden beşinciye kadar derece alacaklara spor malzemesi verilecektir, 


Yarınki atletizm 


müsabakaları 

B.T. G. D. İst. Atletizm Ajanlığından: 

Altın çivili atletizm müsabakaları 6 
nisan 94l pazar günü yapılacaktır. Seri koşuları seçmelerile 3 üncü ve 4 üncü kategori atma ve atlamalar saat 10 dan itibaren Fenerbahçe stadında yapıla - caktır, 

Program: 

Bayanlar: 80 m. Yüksek, gülle, 

Katagori 4. 100 m. Yüksek, uzun, gülle, disk, 

Katagori 3. 300 m, 500 m. 800 m. Yüksek, uzun, sırık, gülle, disk, cirid. 

Katagori 1. 200 m. 500 m, 1000 m. 
10000. Sırık, üç adım, gülle, disk, cirid. 

Aşağıda yazılı hakem arkadaşların lütfen teşrifleri rica olunur. 

Adil Giray, Bayan Mübeccel, Bayan Jale, Tevfik Böke, Füruzan Tekil, Hüsameddin Güreli, Zeki Gökışık, Zeki Yumuk, Bakır, C. Başaran, Sadık Ceylân, Dr, Nureddin Savcı, Yasumidis, Neriman, Halük Hekimoğlu, Mufahham, Fethi Dinçer, Nazmi, Cemil Uzunoğlu, Musa Kâzım Uzunoğlu, Receb Ogan. 


Kalbleri müzikle 


İPEK 


Müzik ve yeni şarkılar 


Sadeddin Kaynak | Müni 


Şimdiye kadar yapılı 


KIVIRCI 


Eser : 


Oynıyanlar: Memleketimizin 


Mevsimin en güzel vi 


Ankarada binlerce halkın alkısladığı büyük film... 
Türk filmciliğinin büyük zaferi .. . 


SERMED MUHTAR 
Prodüksiyon: HALİL KÂMİL FİLM 


SAİD — HALİDE PİŞKİN — YAŞAR — TALÂT — REFİK KEMAL — SENİYE — AHMED GÜLDÜREN — NECİLE — VEDAD — BEATRİS — HAYRİYE — SEHER Fevkalâde saz heyeti — Nefis şarkılar 


8 NİSAN SALI 
SÜMER ve TAKSİM 


Sinemalarında birden. 


mesteden bir san'at abidesi. 


Bugün saat 1 de tenzilâtlı matine 


Türkçe Sözlü ve Şark Efsanesinin en güzeli 


Zengin ve ihtişamlı saraylarda çevrilen 


BİNBİRİNCİ GECE 


Yeni şarkıları 


BALIKÇI söyliyen 


r Nureddin 


Bugün saat 1 de tenzilâtlı matine 


an filmlerin en güzeli... 


KPAŞA 


sevdiği sinema yıldızları : 


AKŞAMI 


e en fevkalâde filmi 


MARİKA RÖKK'”ün yarattığı 


KORA 


Harikalar filmidir. Bu hafta 


TERRY 


görülmemiş muvaffakiyetle 


SARK sinemasında 


Devam ediyor. Bugün saat 13 te tenzilâtlı matine. 


KAY FRANCİ 


BAHAR 


salonunu baştan 


gidiniz. Bu salı günü son mati 


Bugün saat 1 de 


DEANNA DURBİN'i 


En büyük süper filmi 


Şaheserinde görmek ve dinlemek için her seansda 


SÜMER SİNEMASINA 


bu emsalsiz ve güzel filmi mutlaka görünüz 


Beşiktaş SUAD PARK Sinemasında ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 


S ile beraber çevirdiği 


MELEĞİ 


başa dolduran 


nesine kadar gösterilecek olan 


tenzilâtlı matine 


Gönülleri aşka bağlayan bir hayat romanı, senenin en zengin bir musiki konseridir. 


Bu şaheseri alkışlamak için 7, 4 L E ye koşunuz 


Programa ilâve olarak: Son gelen Britiş Paramunt Jurnal 


OSMAN taklidli mükâlemeleri yapan 


Ferdi Tayfur 


Prenses ŞEHRAZAD'ın yeni şarkılarını söyliyen 


Müzeyyen Senar 


Tekmil renkli 
Alice Fay - Don Ameche . Malek 


Emniyet Sandığı borçlularından Fatma Mevhibe mirasçılarına ilân yol 


son tebliğ. 


Murisiniz sağlığında 464/15252 hesab numarasile Sandığımızdan aldığı 3 
liraya karşı Mahmudpaşada Mahmudpaşa mahallesinin Kapalıfırın Mahmi ve Şerefefendi sokağında eski 17 Mü, yeni 28 kapı, 288 ada, 2 parsel ve 
17 Mü. yeni 5 kapı, 288 ada, 30 parsel No.lı 26 metre murabbainda ve zemin 
itibaren 3,85 metre yukarısında 30 parsel No.lı hane için kadimi inşaat hi bulunan kârgir dükkânla 71 metre murabbaında ve altına tamamı musadif parsel No.lı dükkânın 3,85 metre yukarısında bu hane için kadimi inşaat hi bulunan bahçeli kârgir haneyi birinci derecede ipotek göstermişti. 
tamamen ödenmediğinden 9/3/940 tarihinde faiz ve komisyon ve diğer masraflar! 
beraber borç miktarı 5448 lira 28 kuruşa varmıştır. Bu sebeble ve 3202 Nol kanun mucibince yapılan takib ve açık arttırma neticesinde işbu iki gayrimenkul! 
bir şartname ile ve kül halinde on bir bin iki yüz elli lira bedelle talibine vakkaten ihale edilmiştir. İşbu ilân tarihinden itibaren bir ay içinde 940/1655 mara ile Sandığımıza müracaâtle borcun tamamını ödemediğiniz takdirde kati ihale kararı verilmek üzere dosyanın icra hâkimliğine tevdi olunacağı son barname makamına kaim olmak üzere ilân olunur. 


İNŞAAT İLÂNI 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden; 


1 — Karabükte kurulacak Asid Sülfrik ve Süper Fosfat fabrikasına aid il 
iki ambar inşaatı vahidi fiat esasile ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko 


nulmuştur. 


İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 50.503,30 liradan ibarettir, 
2 — Eksiltme evrakı 2,50 lira mukabilinde Sümer Bank Muamelât Şubesinâ 


alınabilir. 


3 — Eksiltme 21 nisan 1941 tarihine musadif pazartesi günü saat 16 da Ank; 
Sümer Bank Umumi Müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 — Muvakkat teminat miktarı 3.775 liradır. 

5 — İstekliler teklif evrakı meyanına şimdiye kadar yapmış oldukları bu kabil 
işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik teşkilâtının kimlerden teşekkü ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulunduklarma dair vesikaları kod 


yacaklardır. 


ŞEN SİNEMA 


İki şaheser birden: 


Holivud Resmi Geçidi || Lorel - Hardi KODESTE 


Seanslar saat 2,30 dan itibaren devamlı 


İstanbul Defterdarlığından: 


Bedestende Mezad salonunda teşhir edilmekte olan hazineye aid 44 kale 
131 aded zikıymet eşya 7/4/941 pazartesi günü saat 14 te mezkür salonda eti 
lerinde yazılı muhammen bedeller üzerinden açık arttırma ile ayrı ayrı sal caktır Görmek istiyenlerin mahalline müracaatleri. 


8,03 Haberler is Saz 
8,18 Müzik (Pl.) 19,00 Konuşma 8,45 Yemek listesi | 19,15 Türküler 19,30 Haberler 
19,45 Konuşma 
19,50 Maydan fi 
20,15 Rad, gazı 
20,45 Şarkılar 
21,15 Konuşma © 
21,30 Orkestra 
22,30 Haberler 
22,50 Caz (P1) 
23,30 Kapanış, 


* 
13,30 Program 
13,33 Şarkılar 
13,50 Haberler 
14,05 Şarkılar 
14,20 Bando 
15,00 Müzik (PI.) 
15,30 Konser 


* 
18,00 Program 


San'atkâr Cemal Sahir jübilesi 

15 nisan salı akşamı Fransız 
Tiyatrosunda 

Şehir tiyatrosu ve diğer 

artistlerin iştirakile 


BEŞİKTAŞ 


Türkçe Sözlü 
KAHKAHA TUFANI 


Vade: 


(2744) 


6 — Teklif mektublarını havi zarflar kapalı olarak ihale günü saat 15 e kadar! 
makbuz mukabilinde Ankarada Sümer Bank Muhaberat Müdürlüğüne tese 


lim edilecektir. 


7 — Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir saat evveline 
kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olması lâzımdır. 
Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibare alınmıyacaktır. 


8 — Banka ihaleyi icrada serbesttir. 


. P we 
Maarif Vekilliğinden: 
o f 
Vekillik Neşriyat dairesinde münhal bulunan ve azami kadro ücreti 140 lira | olan resamlık vazifesi için bir müsabaka yapılacaktır. 
Taliblerde aranan vasıflar ve müsabaka şartları hakkında malümat alm istiyenlerin 21 nisan 1941 tarihine kadar Ankarada Neşryiat Müdürlüğüne, İs tanbulda Maarif Müdürlüğüne müracaatleri lâzımdır. 


mühür ziyaa uğratılmıştır. 


İstanbul Belediyesi ilânları 


Suadiyede .Cami sokağının makadam şose ve adi kaldırım inşaatı açık eksi meye konulmuştur. Keşif bedeli 3844 lira 15 kuruştur. Keşif ve şartname Zabıt ve Muamelât Müdürlüğü kaleminde görülebilir. İhale saat 14 te Daimi Encümende yapılacaktır. Taliblerin ilk teminat makbuz vey mektubları, ihale tarihinden 8 gün evvel Belediye Fen İşleri Müdürlüğüne mü racaatle alacakları fenni ehliyet ve 941 yılına aid Ticaret Odası vesikalarile ihale günü muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. 


Yalova kazası Hususi Muhasebe 4 üncü daire tahsildarlığına mahsus 4 Nol H Bu mühürü havi makbuz vesair evrak mukabili vuku bulacak tahsilât ve 


teslimatın hükmü olmıyacağı ve bulanların en yakın Belediye Tahsil Şubesine veya Emniyet mevkiine teslim etmeleri ilân olunur. ) 


«1930» 


«1904» 


canm) | 


KN 


21/4/941 pazartesi günü 


(270 


(2105 


Adeta bi. deliye dönmüştü. Ne yaptıiğını ve ne yapacağını bilmiyordu. 
Müthiş bir öfke benliğine hâkim olmuştu, Orada, karanlık telefon kabinesinin içinde hırsından kafasını yumrukla - mağa başladı, Ani bir hareketle kabineden fırladı. Tam kahveden çıkmak üzereyken, kasada oturan kızın sesini duydu: 

— Affedersiniz efendim. Kaç mükâ-Jeme yaptınız? 

— Oh... Pardon... 

Çantasını çıkardı. Yirmi filler verdi, 

Biraz kendine geldi. Evine döndüğü zəman epeyce sükünet bulmuştu. 

Vaziyetin bu şekilde devam edemiyeceğini hissediyordu. Bu meseleyi müspet veya menfi, her ne şekilde olursa olsun mutlaka halletmeliydi. 

Yazı masasının başına oturdu. Miett'e mektub yazmağa başladı. Ne yazacağım düsünmüyordu. Buna lüzum bile yoktu. Satırlar, adeta kendiliklerinden sıralanıyorlardı. 

«Geçirdiğim ruhi buhranlar neticesinde bu mektubumu Oyazmağa karar verdim, Hislerimi açmak, ruhumu kemiren derdlerimi dinletmek suretile, bilmem sizi rahatsız etmeğe hakkım var mı? Bu ciheti düşünmedim, Daha doğrusu düşünmek istemedim, Çünkü, çekmekte olduğum ıztıraba daha ziya- de sükütla tahammül edemiyeceğimi anladım. Sizi, ilk gördüğüm gündenberi varlığınız, benim için sonsuz bir ıztrab kaynağı olmuştur. Günler, hatta haftalarca sizi unuttuğum, hiç düşünmediğim oldu. Fakat şimdi yeniden bu 


hissin tesiri altında kıvranıyorum. Bir dakikam olsun sükünetle geçmiyor. Bütün hayatım zehirlendi, yeis ve keder içinde çırpınıyorum. 

Bu mektubumu, sakın alelâde bir aşk mektubu zannetmeyiniz, Belki, duyduklarımı iyi ifade edemiyorum. Çünkü; bu mektub hayatımda bir kıza yazdığım ilk mektubdur. Size karşı duyduğum hislerin bu aşktan çok daha ileri olduğunu, beni ilâhi bir kuvvetin size doğru ittiğini hissediyorum. Daima sizi düşünüyor ve hayalinizin önünde diz çöküyorum. 

Her ne şekilde olursa olsun, eğer bana karşı küçük bir alâkanız varsa, beni bu müşkül, bu feci vaziyetten kurtarınız! Bana, sizinle yarım saatçik olsun basbasa konuşmak ve hicranlarımı anlatmak imkânını veriniz. Belki bu suretle biraz teselli bulur, kanayan kalbimin ıztırablarını uvuturum. 

Sizi, yarın saat ikiye doğru Tuna sahilindeki tütüncünün önünde bekliyorum, 

Zannedersem, imzamı atmama lüzum yoktur. Nasıl olsa bu mektubu yazanm kim olduğunu tahmin edeceksiniz» 

Mektubu bir defa okumadan, derhal zarfa koyup, kapattı. Vakit kaybetmek istemiyordu. Çünkü; biraz düşünürse, cesaretinin kırılacağından ve mektubu yırtın atacağından korkuyordu. 

Sokağa fırladı. Yolda saatine baktı. 
Tam sekizdi. Bu zamanda daha sofraya oturmazlardı. Babasının çalıstığı ve evde misafir bulunmasına imkân olmıyan bir saatti bu. 


Yazan: Lajos Zilahy 


Kahveye girdi. Tanıdığı bir garsonu çağırdı. Zarfı, bol bir bahşişle birlikte eline tutuşturdu. Bunu derhal üzerinde yazılı adrese < götürmesini tenbih etti. 
Garsonla birlikte kahveden çıktılar. Bir müddet garsonun arkasından baktı, Sonra ilk gelen tramvaya atladı. Buradan bir an evvel ve mümkün olduğu kadar sür'atle uzaklaşmak istiyordu. Eğer biraz daha orada kalsa, mutlaka garsonun peşinden koşacak ve elinden mektubu alacaktı. 

Tramvay köprüyü geçerken geniş bir nefes aldı. Artık kurtulmuştu. 

Şehirde bir hayli dolaştı. Nihayet çalgılı bir kahveye girdi. Bir şişe şarab içti. On ikiye doğru evine döndü. 

Sabaha kadar sakin ve deliksiz bir uyku uyudu. Akşamki hâdiseyi kat'iyyen düşünmedi. Miet mektubu alınca ne yapmıştı? Kızmış mıydı, yoksa memnun mu olmuştu? Bu cihetleri aklına bile getirmedi. 


— 14 — 


İşine neş'eyle gitti. Miettin bu randevuya geleceğini kat'iyyen tahmin etmiyordu. 

Saat on bire doğru ince bir yağmur başladı, Peter'in kalbi sevinele doldu. 
Şimdi Miett'in gelmemesi için makul bir mazeret de çıkmıştı. Bu suretle Miett gelmediği takdirde de kendi kendinin önünde küçük düşmekten de kurtulmuş olacaktı, 

Bankadan çıktığı zaman yağmur durmuştu. Fakat, yerler ıslak ve hava çok kapalıydı. Tuna sahilinde kimseler yoktu. Saatine baktı. İkiye altı vardı. Tütüncü dükkânının önündeki büyük ağacın dibinde durdu. 

Karar verdi, İkiye kadar bekleyecekti. Eğer Miett tam ikide orada bulunmazsa, daha fazla durmıyacak, hemen yoluna devam edecekti. Sakin ve kayıdsız bir tavırla sigarasını içiyordu. 

Birden yüreği hopladı. Asma köprüden, bir kadın ağır adımlarla geliyor- 


Çeviren: F. Zâhir Törümküney du. Fakat, heyecanı bir dakikadan fazla 


sürmedi, Gelen kadının Miett olmadığını anladı. Kadın önünden geçti, Peter, kadına böyle münasebetsiz bir zamanda buradan geçtiği için sinirlendi, Öfkeyle başını çevirdi. 

Tekrar saatine baktı. İkiye üç vardı. 
Bu üç dakikanın da bir an evvel geçmesini ve bu iıztırablı intizardan kurtularak, evinin yolunu tutmasını sabırsızlıkla bekliyordu. 

Daha fazla yerinde duramadı. Aşağı, yukarı gezinmeğe başladı. İskelenin saati gözüne çarptı. İkiye beş vardı, Saatini çıkardı. Onunki tam ikiydi. 
Hay aksi şeytan hay! Daha beş dakika beklemesi lâzımdı. 

Peter, sigarasını tazeledi. Düşünüyordu, Hayatta tesadüflerin ne mühim rolleri oluyordu. Eğer, o akşam doktor Varga'ların çayına gitmeseydi, şimdi burada beklemiyecekti. Hayatı sakin ve tabii halinde devam edip gidecekti. 


Yanından sür'atle birisinin geçtiğinin farkına vardı. Başını çevirip baktı. Genc bir kadın, çevik bir yürüyüşle uzaklaşıyordu. Elinde bir kaç küçük paket vardı, Yüzünü görememişti. Başında kahve rengi deri bir şapka ve sırtında ayni renkte bir yağmurlukla giden bu genc kadın acaba Miett miydi? 

Peter derhal döndü, Adımlarını açtı. 
Gene kıza yetişti. Yüzüne bakınca Miett'i tanıdı. Şapkasını çıkardı. 

— Günaydın... 

Miett irkildi. Telâşla başını çevirdi. 
Yüzü gayritabii bir surette solgundu. 
Konuşurken sesi titriyordu. Gayet yavaş bir sesle söyledi: 

— Günaydın... 

Sonra şaşkın bir tavırla ilâve etti: 

— Buralarda Olga'ya rastlamadınız mı? 

Gene adamın cevab vermediğini görünce: 

— Olga'yı arıyordum, dedi. Hemen yürümeğe başladı. Yürürken başını önüne eğiyor, Peter, onun yüzünü göremiyordu. 

Genc adam, kıza yetişmek için adımlarını bir hayli sıklaştırmak mecburiyetinde kalıyordu Miett'in birdenbire karşısına çıkması, onu o kadar şaşırtmıştı ki, bütün gayretini sarfetmesine rağmen bir türlü kendini toparlayamıyor ve söylemek istediklerini söyleyemiyordu. 

— Alışveriş mi ettiniz? 


— Evet... Bir iki kumaş aldım. Evde? 
terzi bekliyor. Gec kaldım diye korku: yorum... Saat kaç acaba? 

— Tam iki.. 

Miett yürüyüşünü büsbütün sür'atlendirdi. Bir müddet sessiz yürüdüler, Peter lâf açmak için söyledi: 

— Kitabı okudum... 

— Hangi kitabı? 

— Geçen gün bana verdiğiniz romanıl 

— Ya!., 

Buluştuklarındanberi Miett ilk defa başını kaldırıp, Peter'in yüzüne baktı, | Dudaklarında hafif bir tebessüm dos | Işıyordu. Artık sesinin titremesi de geç“ mişti. 

— Böyle şeyler hep Olga'nın aklına gelir... N 

Konuşma, gene kesildi. Bir kaç adım M sonra Peter sordu: 

— Tomi ne yapiyor? 

— Hiç.. Öğle yemeğinde verilecek kemikleri bekliyor. Sizin de köpeğiniz var mı? 
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— Maalesef, yok. d 
— Nerede oturuyorsunuz? 
— Hadnaç sokağında. 
— Yalnız mısınız? 
— Hayır, annemle birlikte oturuyorum, tag biraz düşündükten sonra sore | u: 
— Başka kardeşleriniz var mı? W — Bu cihetten çok fakirim. Bir tane | 
bile yok! Ya sizin? 4 


(Arkası var) 


